
Oopen brief aan de kapitein E.Hertzberger, 
 Commandant van de 7e Batterij Luchtdoel-Artillerie XIVe Afdeling.

     Kapitein, 
              Er is de laatste dagen van Uw zijde nog al eens gevraagd naar de meening van de 
manschappen omtrent het beleid van hun Commandant. Ik acht het vanzelfsprekend, dat daarbij niet
naar mijn meening gevraagd is, daar ik op 't ogenblik buiten den eigenlijke militaire dienst sta. Ik 
moet er echter wel op wijzen, dat ik ook niet gaarne mijn mening zou hebben verkondigd: Het is mij
n.l. meermalen opgevallen, dat U niet of slecht luistert naar hetgeen Uw ondergeschikten te vertellen
hebben en dat U veel te vlug met Uw oordeel klaar bent. Uit deze overweegingen volgt echter, dat 
het verkondigen van hun meening door de manschappen, zooals dit tot nu toe is gebeurd, weinig 
resultaat zal hebben gehad. Daar ik het echter gewenst acht en ook van U verwacht, dat U het 
gewenst zult achten, dat de verstandhouding tussen de manschappen en hun meerderen zo goed 
mogelijk zij: meen ik thans er goed aan te doen, te trachten de meening van de manschappen weer te
geeven op deeze wijze, die mij garandeert, dat ik niet in de reede zal worden gevallen op een wijze, 
die van weinig aandacht getuigt. Hierbij doet zich echter van mijn kant deeze moeilijkheid voor, dat 
ik de meening van de manschappen slechts kan verkondigen voor zoover ik die zelf ervaren heb; 
daarom verzoek ik U mij toestemming te verleenen, dit schrijven aan de publicator te moogen 
bekend maken door middel van een duplicaat, waardoor ik in de geleegenheid zal worden gesteld 
ook van de zijde van de manschappen critiek te verneemen.
   Zooals U bekend is, heb ik geweetensbezwaren teegen de militaire dienst van 
welken aard ook; derhalve aanvaard ik de militaire dienst thans slechts in zooverrre als door de 
bestaande toestand wordt geeist: Geen Commandant kan mij toestaan in burger te verschijnen; 
daarom blijf ik het uniform dragen,  hoewel dat in strijd is met mijn oovertuiging. Verder moet ik 
van mijn aanweezigheid blijk geeven door op den apels te verschijnen; hoewel de duistere 
krijgskundige reede mij ontgaat, waarom zoo’n apel een dergelijke parade moet zijn als dat bij ons 
het geval is, begrijp ik toch, dat U hierin, uitsluitend ten behoeve van die eene geweetensbezwaarde,
geen verandering kunt maken. De slaapzalen moeten er netjes uit zien; daarom kunt U van mij 
verlangen, dat mijn uitrusting netjes wordt opgeborgen; zoodra U echter van mij verlangt, dat ik 
eenige vorm van dienst "model" zal doen, verlangt U meer van mij dan ik geeven kan.
  Hoewel mijn kameraden geen geweetensbezwaren teegen de militaire dienst hebben
kenbaar gemaakt, meen ik toch te mogen vaststellen, dat hun opvatting omtrent het "model" 
dienstdoen niet veel van de mijne verschilt: Zij koomen om het Vaderland te beschermen teegen 
vreemden indringers. Wat maakt het uit of een koffer onder de krib staat, of dat hij netjes op de 
plank staat; wat maakt het uit of de schoenen onder de krib staan, of dat zij netjes en schoon op de 
plank staan? Wordt daardoor het Vaderland gered van zijn ondergang?
   Natuurlijk moet ik onmiddellijk toegeeven dat de moogelijkheid bestaat, dat de 
krijgskundige achtergrond, die dit alles noodzakelijk maakt mij ontgaat; maar wanneer iemand die 
den oorlog in de practijk heeft meegemaakt, verzekert, dat den opstelling van de batterij onjuist is en
dat het materiaal in vele opzichten ondeugdelijk is, zoodat bij den eerste vliegeraanval de batterij 
niet in staat zal blijken zichzelf, laat staan het Vaderland, te verdeedigen: dan meen ik toch wel te 
moogen aanneemen, dat wij hier een Commandant hebben, die meer op onbeduidende 
kleinigheeden let, dan op de dingen, die van weezenlijk belang zijn voor de verdeediging van het 
Vaderland.



   Laat ik mij echter niet te zeer begeeven op een terrein, waarop ik onmiddellijk mijn 
onkunde moet toegeeven; laat ik liever de beide zaken behandelen, die mij persoonlijk meer 
betreffen: de cantine en O.en O.. Wat het eerste aangaat, merk ik op, dat er de laatste tijd door U 
veele beslissingen zijn genoomen, waarvan de cantine-commissie onkundig is gebleeven; terwijl het
juist de cantine-commissie is, die te besluiten heeft. In verband hiermee meen ik in naam van de 
manschappen te spreeken, wanneer ik verlang,dat thans definitief zal worden vastgesteld, op welke 
wijze de cantine-commissie wordt ge- en herkoozen. Dat de cantine-commissie de functionarissen 
benoemt; dat zal worden vastgesteld wanneer een door de cantine-commissie genomen besluit in 
werking  zal treeden, enz. Enz.. Ten slotte heeft de cantine-commissie te beslissen;  De BtC heeft 
slechts zijn toestemming te verleenen en onthouding daarvan met reedenen te omkleeden. Daar ik 
heb kunnen constateeren, dat de samenwerking onder hen, die voor de cantine werken, niet is zooals
die zijn moet, zoodat den een de verantwoordelijkheid afschuift op den ander (dit geldt ook voor de 
cantine-commissie en voor de BtC); verklaar ik bij deeze, mijn functie als administrateur neer te 
leggen, daar ik niet aan dit afschuifsysteem wens mee te werken. Ik zal de werkzaamheeden voor 
deze functie nog op me neemen, totdat de cantine-commissie een plaatsvervanger benoemd heeft; ik
verwacht echter, dat dit binnen drie weeken zal gebeuren, mocht dit niet het geval zijn, dan leg ik 
met ingang van 1 Januari 1940 mijn functie definitief neer. Mocht er in die tussentijd een wijziging 
worden aangebracht in de wijze waarop de bedoelde werkzaamheeden moeten worden verricht, 
hetzij op order van de cantine-commissie of op order van de BtC, dan zal ik dit teevens beschouwen
als een teeken, dat mijn functie een einde neemt met ingang van de datum, waarop de bedoelde 
wijziging in werking treedt,
   Wat O. en O. betreft, moet ik opmerken, dat Uw maatregel, welke bekend gemaakt 
is in de Nota van 27 November l.l. en waarbij de studie geduurende de reservetijd verplichtend is 
gesteld voor hen, die geen andere diensten hebben, achteraf beschouwd een negatief resultaat heeft 
gehad. Bij veelen heeft zich hierdoor het idee vastgezet: nu het verplicht gesteld wordt is voor mij 
den animo er af. Natuurlijk moet er wel eenige druk worden uitgeoefend, om de studie aan te 
moedigen, echter alleen in zooverre, dat de belangstelling voor het een of ander, die tenslotte in 
ieder aanweezig moet zijn voor een bepaald vak, wordt opgewekt. Wanneer het gevolg van dit 
schrijven mag zijn, dat aan ieder van de manschappen het gevoel kan worden bijgebracht, dat hij 
een commandant heeft, die alles doet, wat in zijn vermoogen is, om te bereiken, dat ieder in staat zal
zijn zich te ontwikkelen in die richting, waarnaar zijn belangstelling uitgaat, ook al is dit niet direct 
een bepaalde studie, maar b.v. een of andere vorm van handenarbeid; dan zal dit naar mijn meening 
veel eerder leiden tot een geanimeerde studie, dan door een verplicht stellen. In ieder geval moet ik 
U aanraden nooit krijgstuchtelijk te straffen voor het niet deelneemen aan de studie; dit doodt de 
belangstelling voor de studie, niet alleen bij degeene, die de straf moet ondergaan, maar ook bij 
diegeenen, die verneemen, dat Commandant op die wijze druk uitoefent op hun geestelijke vrijheid. 
Verder zou ik U willen verzoeken, er voor te zorgen, dat bizondere reservediensten steeds op het 
apel worden aangekondigd, zoodat voorkoomen wordt, dat de studeerenden later weer, dikwijls met 
veel drukte, uit hun hun studie moeten worden weggehaald. Ten slotte wilde ik U nog voorstellen, 
dat behalve de schriftelijke lessen, waarbij in het studeervertrek - en ook in den aangrenzende zalen 
- stilte moet worden betracht, ook enkele mondelinge lessen zullen worden gehouden. In het 
byzonder voor den uitspraak van de talen lijkt mij dit zeer gewenst. De korp. Vos, leeraar Engels 
M.O. heeft zich reeds beschikbaar gesteld, hieraan zijn meedewerking te verleenen.
 Ik hoop, dat dit schrijven zal bijdragen tot een beeter begrijpen van de manschappen 
van de batterij en hun Commandant en hoop teevens, dat U het mij niet kwalijk neemen zult, dat ik 
dit middel te baat heb genoomen om dit doel te bereiken, dat noodig is voor een goede stemming in 
de 7e Batterij.

Weesperkarspel, 11 December l939.  


