
Goeden Avond, Dames, Heeren,
Gun mij slechts een weinig tijd,
Ik wilde U iets gaan vertellen,
Maar ‘t is geen narigheid.
‘t Is een heel onschuldig liedje
Waar geen akeligheid in schuilt:
‘t Handelt over een heer en dame
Of ‘t wel een bruigom en een bruid.

Op het Singel staat een woning
Tusschen Munt en Koningsplein,
En daar woont een zeker iemand
Die graag bruigom wilde zijn.
En des te meer hij er naar verlangde
Des te grooter werd zijn kans:
Hij had gauw zijn bruid gevonden,
Ze woonde op de Weteringschans.

Christientje had een mooi horloge,
Maar dat ding bleef telkens staan;
Haar vader zei toen: ‘Zeg Christientje,
Naar een horlogemaker moet je gaan.
Mevrouw Dussault die zei me laatst nog:
Als je horloges maken laat,
Ik weet een heele beste voor je
In ‘t begin der Vijzelstraat.”

Christientje ging toen op een middag
Naar die bekende horlogerie,
En ze liet haar horloge achter
In een keurig net etui.
Den volgenden dag krijgt ze ‘t horloge
Keurig net gerepareerd,
Maar toch is ze niet tevreden
Want ‘t etui daarom mankeert.

Maar de heer die ‘r had geholpen,
-’t Was de bruigom als ge ‘t niet wist- 
vond haar o zoo’n aardig meisje,
En hij zon toen op een list.
Wel dacht hij  ik stuur ‘t horloge
Zonder ‘t etuitje weer,
Als ze ‘t merkt dan komt ze ‘t halen,
En dan zie ik ‘r nog een keer.



Toen een week drie vier vijf later
Gaf St. Lucas eens een feest;
Marie een zuster van den bruigom
Is met Chris er heen geweest.
Toen kreeg zij een invitatie:
“Toe zeg schenk eens een kopje thee
Op een Woensdagachtermiddag
Voor de V.V.V.V.V.”

‘t Duurde toen niet erg lang meer
Of Chris kwam bij Marie aan huis,
Om ‘s avonds eens muziek te maken
En ze voelde zich er erg thuis.
En op een van die vele avonden
Verzocht men haar als invité
Mee te gaan op een Zaterdagavond
Naar Limburgra’s balmasqué.

Gerard en Chris traden die avond
Als overwinnaars uit ‘t kamp:
De eerste prijs werd hun geschonken,
Een heele mooie schemerlamp.
Dol gelukkig waren beiden,
Ze verlieten toen ‘t balmasqué,
En daar ‘t te laat was om te loopen
Stapten ze samen in een Coupé.

Zondags eerst wat uitgeslapen,
Deelde ze alles aan maatje mee,
Die haar dadelijk interpeleerde
Over ‘t rijden in de Coupé.
Maar Christien zei toen: “Ach maatje,
Ach daar stak toch heusch niets in,
We zaten natuurlijk wel naast elkander
Maar de lamp stond er tusschenin.”

Chrisje werd eens op een avond
Door Gerard naar huis geleid;
En hij zei toen onder ‘t wandelen:
“Geef me een arm beste meid.”
Maar dat durfde ze niet te wagen:
“O nee ik vind dat dat niet staat,”
Sprak ze, “Nee zeg heusch dat doe ‘k niet
In die drukke Leidschestraat.”



Vanaf haar jonge meisjesjaren
Had Christientje een vriendin,
Een beetje verlegen zei ze weleens:
“Zeg eens An weet je wat ik vind,
Nu en dan begin ‘k te verlangen
Naar wat je noemt een eigen haard,
Maar ik wil alleen maar trouwen
Met een man met een blonde baard.”

Waar op deze oude aarde
Vond men ooit oprechter trouw,
In de harten van twee menschen
Dan in die van man en vrouw.
Hier ziet men nu ook twee zielen
Gloeiende aan een gesmeed,
Vastgeschakeld en verbonden
In ‘t lief maar ook in ‘t leed.

Moge vele schoone bloemen
Bloeien op Uw beider baan,
Moge liefde en voorspoed immer
Vergezellend met U gaan.
Dat is de wensch van Uw familie
En van deez’ groote vriendenschaar,
Uit aller naam roep ik hier luide:
“Leve ‘t jonge groene paar!”

-----------------------------------------
                                      10 December 1908.


